Aanbevelingsbrief van de eigen lokale Sangha voor de aanvraag van het
Ordelidmaatschap

Een deelnemer van jullie Sangha heeft aangegeven op weg te willen gaan om lid te worden van
de Nederlandstalige Orde van Interzijn om de Boeddhistische lessen en oefeningen in de
traditie van Plum Village door te geven én de Nederlands-Vlaamse Sangha actief te
ondersteunen.

Leden van de Orde van Interzijn leven volgens de veertien Aandachtsoefeningen en hebben
deze aangenomen in een officiéle ceremonie.

Graag vernemen wij van jullie als Sangha-genoten of jullie deze aanvraag ondersteunen.
Zouden een of enkele sanghaleden namens de hele Sangha een brief willen schrijven, waarin
jullie aangeven:

1. Of dit Sanghalid naar jullie inzicht voldoet aan de voorwaarden voor de aanmelding.
Graag toelichten met wat voorbeelden. (De voorwaarden voor aanmelding vinden jullie
hieronder.)

2. Ofjullie de aanvraag van dit Sanghalid ondersteunen en waarom.

3. Wat jullie verder van belang vinden om over dit Sanghalid te vermelden.

Door het schrijven van deze aanbevelingsbrief geven jullie te kennen dat degene die
aangegeven heeft op weg te willen gaan naar het Ordelidmaatschap, gedragen wordt door
jullie Sangha én in harmonie met de Sangha functioneert.

Voorwaarden voor een Sanghalid om kennismaker te worden van de Orde van Interzijn

Is minstens 20 jaar oud zijn.

Heeft de 5 Aandachtsoefeningen na de officiéle aanname gedurende tenminste twee jaar
regelmatig beoefend, bestudeerd en nageleefd.

Heeft tenminste 2 jaar actief deelgenomen in een lokale Sangha, in harmonie met deze
Sangha.

Is bereid en in staat om aan de lokale Sangha de Boeddhistische leer in de traditie van Plum
Village aan te bieden.

Wil de lokale én de Nederlands-Vlaamse Sangha ondersteunen en dienen door het organiseren
van Sangha bijeenkomsten, Dagen van Aandacht, lokale retraites én wil de klooster-Sangha
ondersteunen en dienen tijdens retraites.

Heeft deelgenomen aan retraites in Nederland, het EIAB en/of Plum Village.

Heeft inzicht, het vermogen en de vaardigheden om met sterke emoties om te gaan op de
manier die Thay ons geleerd heeft.

Heeft inzicht, het vermogen en de vaardigheden om harmonieuze relaties te scheppen en te
onderhouden in de Sangha, de eigen familie en op het werk.

Heeft voldoende tijd en energie om zich de komende 2 jaren te verbinden aan het
aspirantentraject en om -ook na afloop van het traject- de meervoudige Sangha te dienen.

De aanbevelingsbrief kunnen jullie sturen aan het Sanghalid dat heeft aangegeven op weg te
willen gaan om lid te worden van de Nederlandstalige Orde van Interzijn. Jullie Sanghalid
stuurt jullie brief zelf -samen met een aanmeldingsbrief en pasfoto aan de Nederlandstalige
Orde van Interziin.
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