Orde van Interzijn Kennismakers- en Aspirantentraject

Het OIAG-traject (Orde van Interzijn Kennismakers- en AspirantenGroep) bestaat uit een
kennismakingsjaar en een aspirantenjaar en beslaat dus (minimaal) twee jaar.

1. Tijdens deze twee jaar ga je in een groep intensief aan de slag met de Veertien

Aandachtsoefeningen, maak je je de Plum Village beoefening en de overdracht
daarvan nog meer eigen en krijg je een eerste indruk van de Nederlandstalige Orde
en haar leden. De groep werkt samen als een sangha.

De OIAG sangha komt ieder jaar zes keer bij elkaar: vier (korte) eigen weekenden en
twee weekenden (vanaf vrijdagavond) met de hele Orde.

Het kennismakingsjaar

1.

Tijdens het kennismakingsjaar hebben zowel jij als de Orde alle gelegenheid te zien of
de Orde bij jou en jij bij de Orde past en of je de Veertien Aandachtsoefeningen aan
wilt gaan nemen.

Aan het einde van het kennismakingsjaar is er een gesprek tussen jou en twee
Ordeleden over de volgende stap: ga je verder als aspirant, blijf je nog een jaar
kennismaker of zet je je beoefening anderszins voort.

Van dit gesprek wordt een kort verslag gemaakt met een advies aan de Ordeleden.
Verslag en advies worden in overleg met jou opgesteld.

Vervolgens worden verslagje en advies aan alle Ordeleden toegestuurd.

In het najaarsweekend van de Orde bespreken de Ordeleden of je aspirant kunt
worden op basis van verslagje en advies. Doorgaans volgt de Orde het uitgebrachte
advies. Zo spoedig mogelijk na deze bijeenkomst krijg je bericht.

Verslagje en advies worden aan alle Ordeleden toegestuurd, omdat de Orde van Interzijn
een horizontale organisatie is, die via de sociocratische methode, met consent,
beslissingen neemt. Zo wordt geborgd dat jouw toetreden tot de Orde aan het einde van
het traject door alle Ordeleden gedragen wordt.

Het aspirantenjaar

1.
2.

Studie en (be-)oefening verdiepen zich verder in het aspirantenjaar.

Je werkt dit jaar ook aan persoonlijke verdieping onder begeleiding van een mentor
(een Ordelid).

Aan het einde van het aspirantenjaar is er een gesprek tussen jou en twee Ordeleden
over de volgende stap: voel je je klaar om de Veertien Aandachtsoefeningen aan te
nemen, blijf je nog een jaar aspirant of zet je je beoefening anderszins voort.

Van dit gesprek wordt een kort verslag gemaakt met een advies aan de Ordeleden.
Verslag en advies worden in overleg met jou opgesteld. Ook de visie van je mentor
wordt daarin meegenomen. Het verslag en advies worden vervolgens aan alle
Ordeleden toegestuurd.

In het najaarsweekend van de Orde bespreken de Ordeleden of je de Veertien
Aandachtsoefeningen aan kunt gaan nemen. Doorgaans volgt de Orde het
uitgebrachte advies. Zo spoedig mogelijk na deze bijeenkomst krijg je bericht.



De ordinatie

Doorgaans in het voorjaar na de afronding van het traject vindt de ordinatieceremonie
plaats.



