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Het is mijn natuur om oud te worden,

Het is onmogelijk om aan ouderdom te ontkomen.

Het is mijn natuur om ziek te worden,

Het is onmogelijk om aan ziektes te ontkomen.

Het is mijn natuur om dood te gaan,

Het is onmogelijk om aan de dood te ontkomen.
Alles wat me dierbaar is en iedereen waar ik van houd,
zijn van nature aan verandering onderhevig,

Het is niet te voorkomen dat ik van hen gescheiden raak.

De gevolgen van de daden van lichaam, spraak en geest zijn mijn nalatenschap,

Mijn daden zijn mijn voortzetting
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